
Bijbel brengt arme boeren
in actie in Zuid-Afrika



Veel inwoners in de Zuid-Afrikaanse provincie KwaZulu-Natal leven al generaties 
lang in armoede. Ze geloven niet dat het ooit beter zal worden. Met een ambitieus 
bijbel- en landbouwprogramma lukt het een Zuid-Afrikaanse organisatie om dit te 
doorbreken: ze brengen families samen in actie en geven hen hoop.

Hoop, voedsel en inkomsten 
voor jong en oud

De inwoners lezen eerst samen bijbel

verhalen, die hen inspireren om niet 

bij de pakken neer te zitten maar in 

actie te komen. Daarna leren ze hoe je 

compost maakt voor een vruchtbare 

bodem, moestuinen aanlegt en water 

beter vasthoudt. En hoe je samen een 

spaargroep vormt en een bedrijf opzet. 
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Wat kan Kerk in Actie met uw bijdrage doen?

• 20 euro: 5 gezinnen volgen samen een workshop
• 25 euro: 1 persoon leert moestuin aanleggen
• 35 euro: 1 jongere leert klein bedrijf opzetten
• 150 euro: 1 persoon volgt 5-daagse training

Uw gift is welkom via de collecte of op NL 89 ABNA 0457 457 457,  
t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. bijbels boeren Zuid-Afrika, of doneer online.
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“We hebben geen honger meer. Mijn zoon 
is trots op mij en ik ben trots op hem.” 

Het programma is succesvol: door betere 

landbouwmethoden verhogen de boeren 

hun voedselopbrengst. 

Vader Shabangu begon na de training 

een moestuin en verkoopt nu ook 

schoorstenen. Die gebruiken mensen als 

afvoer van hun oven. Zoon Mnqobi (8) 

vindt het zo leuk dat hij zijn vader nu helpt 

met groenten planten en besproeien en 

schoorstenen in elkaar zetten. 

www.kerkinactie.nl/bijbelsboeren

Shabangu met zoon Mnqubi


